
Lucas 2:6-7
“Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het 
was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, 

en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen 
nergens plaats om te slapen.”

Bouw samen een stal of een kribbe waarin de baby gelegd kan 
worden. Maak eerst een 
bouwplan, hoe maak je 
een stevige stal? Of een 
stevige voerbak?
Probeer daarna samen
het bouwplan uit te voeren.

Om door te praten:

Jezus wordt koning genoemd, de Zoon van God, de 
langverwachte Messias. Maar hij heeft niet zo’n koninklijke 
geboorte... Hij wordt in een eenvoudig gezin geboren, in een 
eenvoudige stal. Waarom zou God daarvoor gekozen hebben… 
Wat zijn redenen die jij kunt verzinnen?


